




echtWaar buschauffeur van het kwartaal: 
Frits van de Brug
De Vleutensebaan
Op de Vleutensebaan leer je vanzelf je niet op te winden in het ver-
keer. Echt helemaal willekeurig werkende verkeerslichten springen op 
rood en groen, zonder dat je er ook maar iets aan kunt doen. De enige 
logica is dat als ik er met de bus aan kom rijden, het verkeer op de 
zijweg altijd groenlicht krijgt en ik dus rood. Gülcan en Halit kunnen er 
over meepraten. Het is zoals het is, een wijze les van Halit…
 Alle gekheid op een stokje, ik leer door de echtWaar bus te rijden, 
elke maandagmiddag en dinsdagochtend, dat “een heer in het ver-
keer” zijn veel leuker is dan haastig en geïrriteerd op weg te zijn. Want 
er wordt wat gecrost, geracet, voorgekropen en gechagrijnd in het 
verkeer. Des te leuker zijn de wuifjes en bedankjes over en weer, als er 
rekening met elkaar wordt gehouden.

Dat laatste heb ik echt geleerd in Nieuw-Zeeland, waar je gewoon even plaats moet maken (is 
een verkeersregel) als je ziet dat iemand je wil inhalen. Of onlangs in Canada, waar je elkaar om 
de beurt op een gelijke kruising de voorrang geeft, naar gelang de volgorde van aankomen. Heel 
relaxed en heel beleefd.
 
Rijden op de bus vind ik leuk. Soms is het stil in de bus, soms wordt er gezellig gekletst. Bij mij 
staat meestal radio 4 aan, klassieke muziek. Maar als Halit de bus instapt, wordt het RTV Utrecht of 
Sky, want dat vindt Halit beter te pruimen dan klassiek. Met Els luister ik dan wel weer graag naar 
meeslepende koorzang.
 
Het is een grote familie bij echtWaar. Ik voel me daar goed thuis. En de bus rijden brengt mij terug 
naar het jongetje van 8 jaar, dat thuis met de tafelstoelen en de draaikruk van de piano, de stads-
bus liet rijden van Apeldoorn-Zuid naar het station en weer terug, met haltes en al. Als ik dan op 
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men en treinen die gaan, net als de bus op de Vleutensebaan.
Ik ben van de grote en kleine treinen en deel met Anne de liefde voor de oude grote stoomlocs, 
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lijk de saxofoon. Ik speel in het saxofoonorkest Cabrales. We hebben wel eens bij echtWaar ge-
speeld, op de opening. En ik houd van vogels en wandelen, dat gaat vaak goed samen, met verre-
kijker en telelens en al!
 
Na mijn werkzame leven, ik ben 72, is het erg leuk om ook op deze manier met de echtWaar bus 
me verdienstelijk te maken en eigenlijk is het veel meer dan dat, omdat ik er veel voor terug krijg 
van de medewerkers en de begeleiders. En ook die Vleutensebaan zal blijven komen en gaan. Op 
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Toekomst

Voorlopig ziet de toekomst van echtWaar er goed uit: het contract met Gemeente Utrecht geeft 
stabiliteit en mooie opdrachten blijven komen. De groep mensen die bij ons wil werken, structuur 
aan dag en week wil en persoonlijk wil groeien wordt nog steeds groter. 
De werkplaats is gevestigd in een ontwikkelgebied. Het bouwen van woningen is reeds gestart. 
Voor juni 2023 gaan we verhuizen naar een andere locatie, want ons pand wordt gesloopt. 
Een nieuwe uitdaging waar al volop aan gewerkt wordt.





Vrijwilligers in de werkplaats
Marian de Bruin, Petra Tops en Jannet Vegter

Bestuur
Pauline Geldhof - voorzitter vanaf 01-09-2014
Mans Schram - penningmeester vanaf 01-09-2014
Annemarijn Schoon - secretaris vanaf 15-07-2016

Directie
Irma Heijnsdijk en Loes van der Heijden

Activiteitenbegeleiders 
Ditske de With en Ruth van Bennekom

Vrijwilligers op de bus	
Frank Verhoeff , Frits van der Brug, Han de Wilde, Harrie Laheij, Paul Dijkstra, Paul Reus en 
Wim Oijevaar.

Dit jaarverslag hebben we laten drukken door de duurzame drukkerij Libertas Pascal, drukker in ‘t 
hart! en betaald met de Utrechtse Euro. 

De foto’s © zijn gemaakt door Marcel Muller, Nadine van den Berg, Evie de Heus en Madelief 
Meijering.

Ondanks alle zorgvuldigheid m.b.t. het gebruik van foto’s en teksten kan er wellicht abusievelijk 
een onzorgvuldigheid ingeslopen zijn en mocht dat het geval zijn kan er contact met ons 
opgenomen worden.


